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Kerkdiensten

Zondag 6 juli, 10.00 u Benningbroek
Pastor Andre Martens — Organist Harry Toebes

Zondag 13 juli, 10.00 u Wognum
Ina Broekhuizen-Slot - Organist Arjen de Boer

Zondag 20 juli, 10.00 u Sijbekarspel
Pastor Ton Heijboer — Organist Harry Toebes

Zondag 27 juli, 10.00 u Wognum (met PG Thomas)
Ds. Marianne Gaastra — Organist Christine Janssen

Zondag 3 augustus, 10.00 u Benningbroek
Ds. Marianne Gaastra — Organist Harry Toebes

Zondag 10 augustus, 10.00 u Wognum
Ds. Marianne Gaastra — Organist Harry Toebes

Zondag 17 augustus, 10.00 u Sijbekarspel
Ds. Jantina de Ruiter — Organist Jeroen Rijpkema

Zondag 24 augustus, 10.00 u Oostwoud
Ds. Jantina de Ruiter

Zondag 31 augustus, 10.00 u Woghum
Ds. Hanna Smit - Organist Jeroen Rijpkema



Vanuit de kerkenraad Harry Toebes

Nog een paar weken en de zomervakantie begint. Meestal zijn er
rond deze tijd veel zaken die nog even aandacht vragen of die
vragen om afronding.

In onze kerkenraadsvergaderingen is een van de vaste agenda-
punten de ontwikkelingen rond de kerken van Sijbekarspel en
Benningbroek. Niet alleen worden dan (bouw)technische zaken
besproken, maar we denken ook na, zoals afgesproken, over de
toekomst van de beide kerken. Eerder hebben we al aangegeven
dat het niet mogelijk is de situatie voor beide kerken te houden
zoals die nu is. Jaarlijks moet er veel geld bij om de kerken te
behouden, los van de subsidies die de kerkrentmeesters regelen.
Voor Sijbekarspel is er een aantal keren contact geweest met de
Stichting Oude Hollandse Kerken. Deze stichting toonde inte-
resse in de kerk van Sijbekarspel en is daar met een delegatie
van de kerkrentmeesters op bezoek geweest om het gebouw te
bekijken.

De stichting neemt niet zomaar een kerk
over. Voorzieningen zoals een keuken en
een toiletgroep moeten aan bepaalde
standaarden voldoen en de stichting
vraagt ook om een betrokken buurtco-
mité uit het dorp. Voor wat betreft aan-
passingen aan de voorzieningen in het e

gebouw komt de stichting met een SChrIfte|I_]k voorstel aan de
kerkenraad. Daar wachten we nu op.

Afhankelijk van dat voorstel, waarin de kosten voor aanpassin-
gen zijn meegenomen, beslist de kerkenraad of een volgende
stap kan worden gezet. Dat zou dan zijn een gesprek van de
stichting met het buurtcomité. Het comité staat daarvoor open.
Geluiden die we wel eens van dorpsbewoners horen als zou de
kerk alleen maar uit zijn op financieel gewin, zijn volkomen uit
de lucht gegrepen. Nu moet er al jaarlijks behoorlijk wat geld bij,
het eenmalig afstoten van een kerk kost ook geld.

In Benningbroek is vooruitgang geboekt in het overleg met de
gemeente Medemblik. De stedenbouwkundigen zijn akkoord met




een aantal aanpassingen en dat brengt ons weer dichter bij het
verwezenlijken van onze plannen daar.

Bijzonder nieuws

Pastor Esther Jeunink gaat regelmatig bij ons voor en heeft zich
een tijd geleden bij onze gemeente gevoegd. Marianne Gaastra
beéindigt haar contract bij ons, en nu hoorden we uit de ge-
meente regelmatig positieve opmerkingen over Esther. Zo kwam
ook voorbij dat ze wel een geschikte opvolgster voor Marianne
zou zijn. Fijn om te horen natuurlijk, maar Esther is begonnen
aan een studie theologie aan de Protestantse Theologisch Uni-
versiteit (PthU) en moet nog vijf jaar studeren. Daarnaast heeft
ze een gezin met opgroeiende kinderen en werkt ze een ochtend
in de week voor de Lutherse Kerk in Hoorn.

Toch is de kerkenraad in gesprek gegaan met Esther en heeft
haar de vraag gesteld of ze voor onze gemeente als kerkelijk
werker ingezet wil worden, met als hoofdtaak Pastoraat. Zeker
gelet op haar ruime ervaring als straatpastor een logisch aan-
dachtsgebied.

We hebben twee gesprekken met haar gevoerd. Daarbij waren
Trya Boven als vicevoorzitter, Peter van der Molen als adviseur
en ondergetekende als voorzitter aanwezig. Na het tweede ge-
sprek hebben we een contract opgesteld waarbij Esther voor
acht uur aan onze gemeente wordt verbonden, eerst voor de pe-
riode van één jaar. Uiteraard evalueren we met haar deze peri-
ode en met wederzijds goedvinden kunnen we de aanstelling
verlengen. We hebben naast de voor kerkelijk werkers geldende
arbeidsvoorwaarden ook na-
drukkelijk afspraken vastgelegd
over haar inzet. Om te voorko-
men dat de balans tussen ge-
zin, werk en studie onder druk
komt, bewaakt ze haar urenin-
zet.

Overigens maakt ze als kerke-
lijk werker deel uit van de
Taakgroep Pastoraat en wordt




ze uitgenodigd kerkenraadsvergaderingen bij te wonen. We heb-
ben afgesproken dat haar contract per 1 augustus ingaat en dat
ze in de dienst op de startzondag van 14 september aan onze
gemeente wordt verbonden. Het eerste gesprek met Esther zijn
we begonnen met het lezen van het eerste vers van psalm 127:
“Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bou-
wers”.

In dat vertrouwen hebben de gesprekken tot een mooie verbin-
tenis met Esther geleid.

Tot slot: over de voortgang van het beroepingswerk zal informa-
tie worden verstrekt tijdens de Gemeenteavond van 2 juli. Deze
avond zal vooral in het teken staan van het nieuwe beleidsplan.
Via Klankbord Expres van 13 juni heeft iedereen daarvoor een
uitnodiging ontvangen.

Insgi ratie Marianne Gaastra

Mediteren kun je leren. Infoavond voor iedereen!
Woensdag 20 augustus vanaf 19.30 uur

Op deze avond wil ik jullie meennemen in wat mediteren nu ei-
genlijk is. Al eeuwenlang wordt het in verschillende religies be-
oefend. In de kerk van Wognum zijn we een paar jaar geleden
begonnen met een kleine groep die maandelijks bij elkaar komt.
We beoefenen dan verschillende vormen van meditatie. Al die
vormen hebben in ieder geval één ding gemeen: dat je de stilte
in jezelf kunt ontdekken.

Een stilte die ruimte biedt aan de aanwezigheid van God. Of aan
de rust die je in een hectische tijd zoekt. Of allebei. Op deze
avond wil ik in eerste instantie ingaan op de achtergrond van
verschillende vormen van meditatie die we kennen vanuit het
christendom, maar ook vanuit andere religies. Begin augustus
meer info op de website van de kerk.
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Aanmelden graag, maar hoeft niet.
(mariannegaastra@gmail.com)

Taakgroep Pastoraat Bernice Zuidhof

In het vorige Klankbord kondigde ik u twee leuke zomeruitjes en
de jaarlijkse barbecue aan. Dit keer kan ik u daar iets meer over
vertellen.

Op woensdag 23 juli gaan we naar het hoedenmuseum Zet ‘'m
Op in Andijk. Wil Gorter, eigenaresse van het museum, geeft een
lezing over haar grote, uiteenlopende verzameling hoeden en
toebehoren. Wil zet een hoed op en vertelt enthousiast het ach-
terliggende interessante verhaal. Ze neemt ons met haar hoeden
mee de hele wereld over. Uit ervaring weet ik dat u zich geen tel
zal vervelen.

Tussen de lezing door drinken we koffie of thee met gebak van
de plaatselijke bakker. Als het mooi weer is doen we dit in de
tuin.

We verzamelen bij de Protestantse kerk in Wognum. We vertrek-
ken om 13.00 uur en komen om 13.30 uur aan in Andijk. De
kosten van het uitje zijn €10,00 p.p.

Op dinsdag 19 augustus gaan we naar de vlindertuin Vlindorado
in Waarland en naar de molen in Waarland.

In de exotische vlindertuin waan je je in de tropen. Langs de
verharde paden wordt door middel van informatiebordjes uitleg
gegeven over de vlinders en de planten die je tegenkomt.

Na een bezoek aan dit
vlinderparadijs, gaan we
naar de Waarlandse pol-
dermolen. Bij de molen
aangekomen, drinken we
koffie of thee met wat lek-
kers erbij. Hierna krijgen
we een rondleiding door
de molen en het Molen-
huijs.




We verzamelen bij de Protestantse kerk in Wognum. We vertrek-
ken om 13.00 uur en komen aan bij vlindertuin Vlindorado om
13.30 uur. Om 14.30 uur vertrekken we naar de Waarlandse
molen. De kosten van het uitje zijn €15,00 p.p.

Op vrijdag 29 augustus vindt de jaarlijkse barbecue plaats. De
barbecue begint om 17.30 uur. De kosten zijn €15,00 p.p.

U bent voor alle activiteiten van harte uitgenodigd!

In de kerk zullen t.z.t. opgaveformulieren liggen.
U kunt zich ook telefonisch opgeven bij:
Bernice Zuidhof tel.: 06-34317780

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen zondagen gegaan naar: Ab en An-
nie Appelman, 2 keer naar Carolien en Pieter Schalkwijk, Tonny
Deinum, Joke en Harry Barelds en Lia Kuijper. Allen vergezeld
van een hartelijke groet van de gemeente.

Taakgroep Financién & Beheer Jan Hania

Jaarrekening 2024

In juni is de jaarrekening 2024 opgesteld.

Deze jaarrekening is op 19 juni door de leden van de taakgroep
Financién en Beheer doorgenomen en op 24 juni in de kerken-
raad besproken. De kerkenraad heeft de jaarrekening vervolgens
vastgesteld.

De leden van de kerk kunnen de jaarrekening ook zelf inkijken.
Een verkorte versie komt op de website van onze gemeente (On-
der ANBI). Mocht u uitgebreidere informatie dan kunt u contact
opnemen met Peter van der Molen of Jan Hania.

Uit de jaarrekening blijkt dat we ook in 2024 financieel iets heb-
ben ingeleverd maar dat de balans positief is. Er hebben behoor-
lijke verschuivingen in de bedragen plaatsgevonden door onder
andere de verkoop van de pastorie.
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AED

Dit voorjaar zijn in alle drie kerken
een AED aangebracht. Een AED is een
draagbaar apparaat dat een schok kan
geven bij een hartstilstand. Hierdoor
kan het hartritme herstellen en kun je
een leven redden. De AED kan door
iedereen gebruikt worden en er zit
een goede handleiding bij.

Echter indien de situatie zich voor
gaat doen raken veel mensen toch
enigszins in paniek. Daarom gaan we
dit najaar een cursusavond met de
EHBO houden. We raken dan al wat
bekend met de AED. .
Als we weten, wanneer deze avond plaatsvindt, wordt d|t nader
bekend gemaakt en kan iedereen, die het wil, deze cursus vol-
gen.

i
\ De AED naast de deur
kerk Benningbroek

VOG

In haar vergadering van 20 april besloot de generale synode van
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) unaniem dat een Ver-
klaring Omtrent Gedrag (VOG) per 1 juli 2025 verplicht wordt
voor medewerkers en vrijwilligers van lokale gemeenten binnen
de PKN. Daarnaast moeten twee vertrouwenspersonen worden
aangesteld.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel docu-
ment waarin staat dat het gedrag van een persoon in het verle-
den geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke
taak of functie in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld nodig
zijn voor een baan, een visum of een lidmaatschap. In Nederland
wordt een VOG afgegeven door de Dienst Justis, een onderdeel
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Momenteel zijn wij dan ook druk bezig om voor iedere daarvoor
in aanmerking komende persoon een VOG-verklaring te
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verkrijgen. Wij willen dat binnen onze gemeente geen onge-
wenst gedrag plaatsvindt.

Mocht u zich toch, ondanks alle voorzorg, onheus bejegend voe-
len of was er sprake van ongewenst gedrag dan kunt u contact
opnemen met onze vertrouwenspersonen. Zij staan genoemd in
het Klankbord.

Taakgroep Diaconaat Ton Novotny

Richting de zomer...

Op het moment dat u dit leest zou de fietstocht al gereden zijn
maar vanwege de weersomstandigheden krijgt u op 13 juli nog
een kans (zie elders in dit Klankbord).

Nu we op weg gaan richting de zomer, zal het verder even rusti-
ger worden bij de taakgroep Diaconaat. Wel met de wetenschap
dat we na de zomer weer op zoek gaan naar een Jaardoel voor

2026. Heeft u misschien een suggestie? Laat het ons dan weten!
Ook het huidige Jaardoel is dankzij een betrokken persoon door




ons gekozen. En met De Bloeituin zijn we goed op weg om weer
een geslaagd resultaat te krijgen. Dankzij u.

We hebben diverse activiteiten voor het Jaardoel in een jaar. Met
twee wandelingen, een fietstocht, twee filmavonden, een diaco-
nale maaltijd en de oliebollenverkoop hebben we best wel wat
dingen om samen te ondernemen. Maar is dat nog steeds leuk of
mag er bijvoorbeeld wel wat veranderen? We zijn bezig daar een
kleine enquéte voor te maken die we aan u willen voorleggen.
Hoe u de verschillende activiteiten waardeert, of er iets nieuws
in de plaats kan komen in plaats van een bestaande activiteit of
iets extra’s... Zo maar wat vragen die we de revue willen laten
passeren in de hoop dat de vragenlijst door u ingevuld wordt en
u uw suggesties met ons wilt delen. We horen het graag.

Meer informatie over de enquéte volgt later. Voor nu wenst de
taakgroep Diaconaat u een fijne zomer en zien we u graag terug
in de kerk, bij een van de jaardoelactiviteiten of zomaar een
keertje op straat. Tot dan!

€ollectes Rens Opbroek en Peter van der Molen
Bedrag | Diaconie doel Kerk

4 mei Geen eigen collecte
11 mei € 87,20 | Straatpastoraat Hoorn | € 39,55
18 mei € 48,50 | Inloophuis Medemblik | € 28,20
25 mei geen eigen collecte
1 juni € 36,50 | JOP Jong Prostestant € 27,00
8 juni € 56,95 | jaardoel € 16,20
15 juni € 91,75 | Unicef € 26,60
22 juni € 54,00 | Diaconie -
29 juni Geen eigen collecte
6 juli De Herbergier
13 juli Dorcas
20 juli Sensoor
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27 juli Rode Kruis

3 aug Roosevelthuis

10 aug De Familiehoeve

17 aug Hulpver. WF kerken
24 aug Geen eigen collecte
31 aug Amnesty

De groene plastic collectemunten met een waarde van € 1,- zijn (in
eenheden van € 25,-) te bestellen door overmaking van een bedrag op
de rekening van de kerk: NL O9RABO 0371606020 onder vermelding
van: Collectemunten voor Naam en Adres.

De penningmeester zorgt ervoor dat u ze krijgt.

Trap met ons mee voor de Bloeituin

De fietstocht voor het jaardoel op 22 juni is verplaatst naar zon-
dagmiddag 13 juli.

Na de dienst en de koffie of thee verzamelen we ons bij de kerk.
We fietsen door onze “achtertuin” naar Bobeldijk en houden een
pauze bij “Reuring” waarvandaan we terug naar Wognum koer-
sen. Deelname kost €6,50 per persoon.

Aanmelden bij diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

of bij één van de diakenen.

Vergeet niet ook uw telefoonnummer daarbij te vermelden.
We hopen op goed fietsweer.

Tot ziens op 13 juli rond 11.30 uur.

Taakgroep Diaconaat.
&
e BYORLTUIN
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Effies Klesse
Zoeke

Ik zocht nei een woord
een woord om te roimen
en toen ik niet zocht

toen kwam 't pas bai me.

Ik zocht nei een lied
een liedje voor later
en toen ik niet zocht

woei ‘t over 't water.

Ik zocht nei 't licht
't leek te verdwoinen
maar toen ik niet zocht

begon 't te skoinen

Ik docht: skaai maar uit
met speuren in 't leven
want as je niet zoek’

den wordt 't je geven.

© Ina Broekhuizen-Slot
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Typisch Protestants piet Rietveld

In een van de shows van Fons Jansen (wie kent mijn favoriete
conferencier van vroeger nog?) vertelt hij over een katholieke
pastoor die zijn kerkgangers een compliment maakt: “Jullie zin-
gen als protestanten!”. Ja, in de protestantse kerk werd altijd
goed gezongen; begeleid door het orgel galmden psalmen en
gezangen luid door de kerk. Wij hebben dat vooral te danken
aan Maarten Luther. Waar in de katholieke kerk alleen door
geestelijken en in het Latijn werd gezongen, vond Luther dat
iedereen moest zingen, en vooral in de volkstaal. Zijn zelfge-
schreven lied ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ is daar een mooi voor-
beeld van.

Calvijn daarentegen had een voorzichtiger benadering. Ja, ie-
dereen mocht meezingen, maar orgelbegeleiding paste daar to-
taal niet bij. En liedteksten moesten rechtstreeks uit de Bijbel
afkomstig zijn. Calvijn was dus vooral de man van de psalmen
(Geneefse Psalter, 1562). Dat heeft remmend gewerkt op het
zingen van gezangen in de Gereformeerde kerk. In mijn jeugd
waren er mondjesmaat 29 gezangen toegevoegd aan de 150
psalmen. Geleidelijk aan kwamen er een paar meer bij. Er wa-
ren natuurlijk wel andere, minder officiéle bundels, zoals die
van Johannes de Heer, Glorieklokken, Jeugd in actie, enzovoort.
Daar werd in huiselijke kring veel uit gezongen, vaak met bege-
leiding van een in veel gezinnen aanwezig harmonium.

Het duurde tot 1973 tot ‘Het Liedboek voor de Kerken’ gepre-
senteerd werd, als opvolger van de afzonderlijke psalm- en ge-
zangenbundels van de hervormde en gereformeerde Kerken.
Het bevatte de 150 psalmen in de nieuwe berijming en 491 ge-
zangen. Een enorme stap vooruit!

In 2013 verscheen het nieuwe Liedboek, de bundel die wij nu
nog gebruiken in onze gemeente. Inmiddels gegroeid tot wel
1015 liederen, bekend en onbekend door elkaar heen. Dat be-
tekent genieten van een rijk muzikaal erfgoed, maar ook wen-
nen aan nieuwe teksten en melodieén. Gelukkig hebben we de
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4Cantorij en organisten die ons daarbij ondersteunen. We gaan
er voor!

De kerk is open! Piet Rietveld

Ja, de kerk is al op vijf mooie
zomerse dagen opengesteld
geweest voor geinteresseer-
den. Drie keer op een woens-
dag en twee keer op een za-
terdag. Tussen 11.00 en
15.00 uur stond de kerkdeur R
open en de strandvlag met de
tekst ‘de kerk is open’ stond
uitnodigend op de hoek van
de Raadhuisstraat.

Loopt het storm? Nee, niet
bepaald. Maar met de men-
sen die afstappen en in hun
fietskleding de kerk in komen
hebben we heel leuke ge- : |
sprekken. Twee voorbeelden: S A  = &)
Een echtpaar van de Veluwe

wilde van ons alles weten
over de geschiedenis van
onze kerk en alles wat er te zien is. Met een bijzondere interesse
voor ons mooie orgel. Maar zelf vertelden ze ook over hun eigen
kerk en het gemeenteleven daar. Een heel plezierige ontmoe-
ting.

Een man uit Oekraine met een vrouw uit Polen waren zeer ver-
baasd dat de kerk open was. Of nee, eigenlijk waren ze meer
verbaasd over het feit dat kerken in Nederland altijd dicht zijn!
In Oekraine zijn de kerken altijd open en toegankelijk voor ie-
dereen. Ze genoten zichtbaar dat ze zo maar konden rondkijken
en foto’s maken. Ze informeerden nog naar de eerstvolgende
zondagse kerkdienst en overwogen om dan te komen. Natuurlijk
gezegd dat ze hartelijk welkom zijn, maar nee, ze zijn nog niet
geweest. Ook een paar mensen uit het dorp wisten de open kerk
te vinden. Heel leuk dat Ina Broekhuizen met een gezelschap

Belangstellenden in de kerk — fa

A TTERINS
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een bezoek aan Welgelegen combineerde met een korte rondlei-
ding door de kerk.

In het vorige Klankbord wer-
den vrijwilligers gevraagd. De
eerste vijf open dagen hebben
Koen Scholten en ik voor onze
rekening genomen. Inmiddels
heeft Jan Boven zich ook aan-
gemeld om mee te doen.
Maar we kunnen nog meer
vrijwilligers gebruiken!

Koen en ik hebben onze vrije
tijd in de kerk nuttig gebruikt
om alle informatie uit ver-
schillende bronnen bij elkaar
te verzamelen. Zo zijn we tot
een mooie rondleiding door
en rond de kerk gekomen,
waarbij allerlei weetjes ver-
teld kunnen worden.

We overwegen nu toch om . B
enkele data van tevoren vast te leggen en in lokale bIaden wat
meer ruchtbaarheid te geven aan de openstelling van de kerk.

Wonderen column classispredikant ds. Verhoeff

Eerst maar de cijfers. Gaat u even zitten, want die doen pijn. In
2024 verloor de Protestantse Kerk 43.000 leden, het jaar daar-
voor waren dat er 47.000. Wie de lange lijn bekijkt schrikt nog
meer. Tussen 2015 en 2025 verloor onze kerk 583.000 leden.
Het totale ledental van de kerk daalde in die jaren van
1.970.000 tot 1.387.000. Dat is een verlies van 30% in 10 jaar.
Toen ik deze cijfers onder ogen kreeg moest ik even gaan liggen.
Natuurlijk is krimp niet iets nieuws, en ik kende ook het percen-
tage van 2 tot 3% ledenverlies per jaar. Maar ik schrok van 30%
in 10 jaar. Misschien bewijst dat vooral dat rekenen niet mijn
sterkste kant is, maar zelfs ik begrijp dat er dan over 20, 25 jaar
een afgrond gaapt. Of eerlijker: dan houdt het op.
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Een uurtje liggen in een donkere kamer hielp. Ik sprong nog niet
meteen op, sinds ik de zestig gepasseerd ben kraakt er sowieso
wel wat. Maar er was in mijn hoofd in ieder geval ruimte geko-
men voor andere beelden dan inktzwarte luchten en hagelstenen
zo groot als eieren. In diezelfde week zag namelijk ook het on-
derzoek '‘God in Nederland’ het licht. Sinds 1966 verschijnt dat
elke tien jaar en leert ons dan veel over trends in geloven en
kerk. De grote lijn is: sinds 1966 is elke generatie minder gelo-
vig en minder kerkelijk dan de voorgaande.

Cijfers wijzen uit dat er in die langjarige trend nu een breuk
waarneembaar is. Geloof het of niet, maar Generatie Z (globaal:
geboren na 2000) is duidelijk geloviger en kerkelijker dan voor-
gaande generaties. Twee uitspraken uit het onderzoek die illu-
stratief zijn: ‘We missen houvast, en dan ga je zoeken. Zo vond
ik God.” En: *‘We missen verbinding. De kerk biedt dat.’

Een keerzijde is er ook. Als het om ethische onderwerpen gaat is
Gen Z behoudend. Ze staan negatiever tegenover homoseksuali-
teit en wijzen abortus vaker af. Volgens de onderzoekers past
dat in een breder beeld van de ‘conservatieve heroriéntatie’ van
veel jongeren. Voor ons als kerk zijn het verwarrende tijden. Aan
de ene kant zet de krimp dus met kracht door. Aan de andere
kant gloren er heel voorzichtig eerste tekenen van nieuwe be-
langstelling en nieuwe gelovigen. Die vinden voor een deel een
plek bij evangelische gemeenschappen als Mozaiek, maar echt:
ook in gemeenten van onze eigen Protestantse Kerk.

Of de zon nu gaat schijnen en het zwarte zwerk breekt weet ik
niet. De kerk is veel minder maakbaar dan we lang dachten. In
mijn donkere kamer wieg ik dus heen en weer tussen hoop en
vrees. En ik herinner me wijze woorden van Haaije Feenstra, ooit
directeur van de Dienstensorganisatie. Hij zei vaak: ‘Ik geloof in
wonderen. Echt. Maar ik kan ze niet begroten.’

Zondagochtend

Zomaar een zondagochtend in mei. Mooi weer, we drinken bui-
ten koffie achter de kerk van Wognum. Daar wandelt een kind
op de brede strook gras tussen de graven.
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Handstand tussen de graven

In het gras tussen de graven
staat een kostbaar mensenkind
loopt er rond nog zonder vragen

of het leven hier begint.

Steekt haar handen in de hoogte
maakt zich op voor stel en sprong
en daar zwaait ze snel tot handstand

als een engel, licht en jong.

In het gras tussen de graven
staat de wereld op z'n kop
vogels zingen ‘halleluja’

Pasen in een notendop.
© Ina Broekhuizen-Slot

Gaat het kerkbezoek naar
Apeldoorn nog door?

Wat ons betreft zeker wel! Wij zijn nog
steeds van plan om op zondag 19 ok-
tober 2025, samen met onze vrien-
den van de PG THOMAS, met de bus af
te reizen naar de Grote Kerk in Apel-
doorn.

In het vorige Klankbord en in Thomas-
nieuws van begin mei hebben we de
inschrijving geopend.
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Het loopt echter nog niet storm met de inschrijvingen.

We vragen ons af of er inderdaad zo weinig belangstelling is om
mee te gaan naar Apeldoorn.

Maar we veronderstellen dat de aanmelding stokt omdat velen
van u denken dat er nog tijd genoeg is om je aan te melden.
Dat laatste is ook zo, maar omdat we verplichtingen hebben
naar de busonderneming gaan we nu toch een deadline stellen!

Als u meewilt naar Apeldoorn dient u zich vé6r 1 augustus
bij ons op te geven!

U kunt zich per e-mail 6f telefonisch bij ons opgeven:
- e-mailadres: jan.boven1950@gmail.com

- telefoon Tryja: 06 53 21 85 23

- telefoon Jan: 06 83 55 05 45

Nog een aantal bijzonderheden hieronder.

We rekenen € 15,00 per persoon als bijdrage in de reiskosten.
U kunt dit bedrag contant in de bus aan ons betalen.

Programma:

- om 07:30 uur vertrekt de bus vanaf het Cor Druifplein in
Midwoud (bij café De Post) voor de THOMAS-leden

- om 08:00 uur vertrekt de bus bij de kerk in Wognum,
Raadhuisstraat 15

- om 10.00 uur begint de dienst

- om 12:30 uur vertrekt de bus weer vanuit Apeldoorn naar
West-Friesland.

Er is een strak tijdschema. De bus vertrekt direct op de aange-
geven tijden!
Advies: Neem een lunchpakket mee.

Tryja en Jan Boven

18


mailto:jan.boven1950@gmail.com

Overzicht verschijningsdata Klankbord 2025 - 2026

No. | | opij

Inleveren

Verspreiding
vanaf

Feestdagen

1 | 24 augustus

1 september

opm.: de data voor de volgende nummers wordt later ingevuld.

Agenda

2 juli
11 juli
23 juli
8 augustus
19 augustus
20 augustus

27 augustus
28 augustus

29 augustus
1 september

10 september

Gemeenteavond 19.30 u kerk Benningbroek
Bijeenkomst Sweelinckhof 10.30 u

Uitje naar Hoedenmuseum in Andijk
Bijeenkomst Sweelinckhof 10.30 u

Uitje naar Vlindorado en molen Waarland
Meditatie-bijeenkomst 18.45 u kerk

Wognum

Bijeenkomst bezoekgroep 10 u kerk Wognum
Vergadering moderamen 10 u kerk Benning-

broek

Barbecue 17.30 u kerk Wognum
Vergadering taakgroep pastoraat 19.30 u bij

Tryja Boven

Vergadering kerkenraad kerk Wognum 19.45

Uit het blad Heemschut (erfgoedvereniging)

NOORD-HOLLAND
Hekwerk bij kerk

WOGNUM - Bij de beschermi

hoeft het voor Heemschut ni

grote gebouwen te gaan. Ool
verdient onze aandacht. Rond
15¢-eeuwse Protestantse Ker!
staat al sinds de tweede helft
eeuw een heel karakteristiek

verluidt is het tussen 1850 er
door de ijzergieterij De Prins

bedrijf uit Den Haag, dat van
heeft bestaan. Het gietijzerer|
een typische constructie uit d
Industriéle Revolutie in Nede
zelf is al lang geleden als rijks
aangewezen, maar het hekw

In het blad aan-
dacht voor het hek-
werk van onze kerk
in Wognum.

Het karakteristieke
hek uit de tweede
helft van de 19¢
eeuw maakt nu ook
onderdeel uit van
de beschrijving van
de monumentale
kerk en is daarmee
dus ook beschermd.
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Persbericht (te laat ingezonden voor het Klankbord op papier)

Cross-over concert in de Hoornse Oosterkerk
Hakhoff, Heerink en Liebaut

Op donderdagavond 10 juli geven trompettist Wouter Hakhoff,
slagwerker Glenn Liebaut en organist Mark Heerink een Cross-
over concert in de Oosterkerk. Tijdens dit concert ontmoeten di-
verse muziekstijlen elkaar. Zo kunt u luisteren naar het ope-
ningsdeel uit de Carmina Burana van Carl Orff, een improvisatie
met jazz en filmmuziek, een orgelwerk van Bach, een werk van
de hedendaagse componist Sofia Gubaidulina en de compositie
Ploem, ploem, rozeke, boem! van Wouter Hakhoff. Dit laatste
werk componeerde Hakhoff in 2023 in opdracht van Mark Hee-
rink. Deze compositie voor kerkorgel, trompet, pauken en per-
cussie is gebaseerd op drie gedichten van de modernistische
Vlaamse dichter Paul Van Ostaijen (1896-1928).

s
Het concert wordt georganiseerd door Stichting i«’ |
Concertfonds Hoornse Orgels en stadsorganist %\
Mark Heerink. Het begint om 20.00 uur en n
duurt ongeveer een uur. De Oosterkerk ligt aan i
het Grote Oost 58-60 in Hoorn. ~/
De toegang is gratis zodat iedereen dit concert kan bezoeken.
Wel hoopt de organisatie dat de bezoekers naar vermogen bij-

dragen aan de collecte na afloop. Voor meer informatie kunt u
kijken op: www.orgelconcerten-hoorn.nl

Organisatie

Van de redactie

Met dit 7¢ nummer van Klankbord sluiten we als redactie het 38¢ sei-
zoen af. Ook dit seizoen stond ons blad weer vol met informatie van-
uit de kerkenraad en de taakgroepen maar ook andere stukjes gericht
op inspiratie en zingeving. Daar koppelen wij een uitnodiging aan
vast. Wij zouden het fijn vinden als ook anderen incidenteel een bij-
drage leveren aan ons kerkblad. Inhoudelijk kan dat van alles zijn. Als
u twijfelt over vorm en inhoud neem dan gewoon even contact op met
iemand van de redactie. Misschien iets om over na te denken de ko-
mende zomerperiode!
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Hel 4 orwwgﬁﬁz/é om lemand, le vergelen.
die z0veel M om, le herinneren.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de
overweldigende belangstelling, de prachtige
herinneringen, de mooie bloemen en kaarten na het
overlijden van mijn lieve man, onze geweldige papa,
schoonvader en trotse opa

Follkerd Delruumn

‘Dierenarts in hart en nieren’
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Uw steun is en blijft een grote troost voor ons
en geeft ons de moed om samen verder te gaan.

Tonny Deinum-Angenent
Karolien en Peter, Lois, Tess en Finn
Jojanneke en Boudewiijn, Jillian en Rosalynn
Arjen en Anneli, Mees en Zef
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Wie wat waar

Kerkenraad

Predikant: Ds. Marianne Gaastra, [06-23404616
mariannegaastra@gmail.com

Voorzitter: Harry Toebes [06-22491738 - h.toebes56@gmail.com
Scriba: Tiny Irgolitsch [06-46113233 - scriba@pg-hetvierkant.nl

Taakgroepen

Pastoraat:

Tryja Boven [06-53218523, Arienne Brinkman [06-15828298,
Bernice Zuidhof [572331, Tiny Irgolitsch

Ondersteuning: Cobi Louissen [572642

Pastorale taken: Ina Broekhuizen-Slot [572159

Diaconaat: diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com

Voorzitter: Ton Novotny [757822/06-25512477

Secretaris: Lammy Taanman

Penningmeester: Rens Opbroek [591502

Ondersteuning: Anneke van Eck [571797, Thea Borger [06-81009181,
Elly Sprong [572738

KIND, kindernevendienst: Ton Novotny

Financién & Beheer:

Voorzitter: Jan Hania [572467

Secretaris: Hilly Kool [06-23201961

Penningmeester, Ledenadministratie: leden@pg-hetvierkant.nl
Peter van der Molen, Postbus 24, 1687ZG Woghum [573057
Adviseur: Rogier Smit [578787

Boekhouder: Herman Borger [06-53939396

Vieringen: Codrdinatie: Arienne Brinkman
Arjen de Boer, Arienne Brinkman, Joost van der Kooij, Bernice Zuidhof

PR & Communicatie

Website: pg-hetvierkant.nl

Webmaster: webmaster@pg-hetvierkant.nl

Facebook: facebook.com/vierkantsamen - vierkantsamen@hotmail.nl
Facebook beheer: Arienne Brinkman: ariennestoffers@gmail.com
Klankbord: klankbord@pg-hetvierkant.nl

Redactie Klankbord: Ina Broekhuizen, Piet Rietveld,

Hugo Pijl, [06-46291884

Kerk-TV WognumBSN: Peter van der Molen [573057
Vertrouwenspersonen
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Mirjam Schreuder [06-14321390 - m.schreuder@quicknet.nl
Rien Goedegebure [06-17375959 - mgoedegebure@ziggo.nl

Kerken en kosters

*Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum [574162
Hannelore Lamers [06-10631859

*Kerkelaan 10, 1654]JP Benningbroek

Steven Wagenaar, 06-14865103
*Westerstraat 42, 1655LB Sijbekarspel

Sam Vlaar [590555

Planning inzet ouderlingen van dienst/lectoren/streamteam
Tryja Boven [06-53218523, tryjaboven@gmail.com en
Jan Boven [06-83550545, janboven1950@gmail.com

Vervoer naar de kerk Codérdinatie: Hilly Kool [06-23201961

Organisten

Arjen de Boer [06-44448241 - adeb74@hotmail.com
Christine Janssen - christinejanssenl13@gmail.com
Jeroen Rijpkema [06 42140522 -
johannes_strumpfler1777@hotmail.com

Harry Toebes [06-22491738 - htoebes@stipte.nl

Lectoren
Tryja Boven, Koos Taanman, Lammy Taanman,
Bernice Zuidhof, Marjon Toebes

4Cantorij
Leiding: Joost van der Kooij
Codrdinatie: Peter van der Molen [573057

Bezoekgroep Codrdinatie: TG Pastoraat
Amnesty International Anneke van Eck [571797

Stichting Opkikker
Inzameling oude mobieltjes, cartridges en batterijen, Jari Wagenaar,
Zeggeveen 9

Bankrekening

NL 09 RABO 0371 6060 20 en NL 86 RABO 0362 0509 10

t.n.v. Protestantse Gemeente Wognum/BSN

NL 68 RABO 0373 7489 49 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Wognum/BSN
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Franciscaanse zegenbede

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, oppervlakkige reacties,
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en uitbuiting van mensen,
zodat we werken voor rechtvaardigheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

A

En moge God ons zegenen met zoveel
dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld,
zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is!

Toegeschreven aan Ruth Fox, Benedictines
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